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NB Zondag 22 september 2024         
Vandaag zondag 22 september gaat Ds. Mevrouw A. Geerenstein uit Rhoon voor.  
Onze organist is vanmorgen Adam de Goei.  

 
Liturgie zondag 22 september 2024  
-Woord van welkom door ouderling van dienst 
-Intochtspsalm 
-Stil gebed 
-Votum en groet 
-Verootmoediging lezen Psalm 6 
-Genadeverkondiging Handelingen 2:38 
-Hemelhoog 297: 1, 2, 3 en 4 
-Leefregel Deuteronomium 5: 6-21 
-Hemelhoog 299: 1 en 2 
-Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
-Schriftlezing Oude Testament 1 Koningen 17: 1-6 
-Psalm 33: 1, 7 en 8 
-Schriftlezing Nieuwe Testament Jacobus 5:13-20 
-Lied 968: 1 en 5 
-Preek 
-Lied 865: 1, 2 en 3 
-Dankgebed en voorbeden 
-Toelichting collecten door diaken 
-Slotlied 419: 1, 2 en 3 
-Heenzending en zegen 
 
Collecte zondag 22 september 
Deze week is de collecte voor– Kerk in Actie Zending: Bouw de kerk in Syrië weer op 
Van harte bij u aanbevolen! 
De tweede collecte is voor de kerk en bij de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Toelichting op de collecte 
Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er 
letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als de kerk er weer is, kan ze haar 
onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht afkomst of geloof, die 
getroffen zijn door geweld of die moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk 
in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent herstel 
van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk 
van de kerken in Syrië. Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie 

  
Volgende week zondag 29 september 2024   
Volgende week gaat in de morgendienst dhr. Gor Khatchikyan voor.  
Muzikale medewerking zal verleend worden gospelband Think Twice.  
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Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke felicitaties voor hun 50-jarig huwelijk naar 
Anneke en Ben Vonk, .  

Ageeth Slob brengt de bloemen weg. 
 
Mededelingen vanuit de gemeente 
-uitgeschreven 
Fam M. van Harten. 

 
-Zieken 
Wij wensen alle zieken thuis of in het ziekenhuis heel veel kracht, sterkte en zo mogelijk 
gezondheid toe. Laten we met elkaar meeleven en om elkaar heen staan met gebed. 
Er zijn gemeenteleden die ziek thuis zijn en niet bij name genoemd worden. We denken aan 
hen en willen hen een warm hart toe dragen. 

 
Startzondag 29 september 2024 
-Zondagmorgendienst 
De dienst staat in het teken van het thema “Als nieuw, leven in het licht van Gods Koninkrijk” 
om daarmee uiting te geven aan de start van onze activiteiten voor het nieuwe seizoen. 
Spreker is dr. Gor Khatchikyan, zang en muziek is van gospelband Think Twice.  
In een mooie dienst met veel zang en muziek brengen onze Heer en Heiland de eer toe. Na 
de dienst is koffie, thee en fris en voldoende tijd en gelegenheid om je mening en geloof met 
anderen te delen. 
Gaan we ook jou zien? 
 
-Programma na de dienst 
Zaterdag 28 september is De Stigt niet beschikbaar; hierdoor kan de barbecue helaas niet 
doorgaan. 
Voor zondag 29 september hebben we het programma daarom uitgebreid: na de kerk (met 
Cor Khachaturya en Think Twice)  drinken we met elkaar een kop koffie/thee/limonade mét 
een taartje. 
Daarna vertelt onze voorzitter over het komende jaar; wat gaan we doen, wat zijn de plannen 
etc. Dan gaan we met elkaar in gesprek, dat kunnen we doen tijdens een wandeling, 
fietstochtje of gewoon in De Stigt. 
Voor de kinderen zorgen we natuurlijk ook voor een leuke activiteit.  Tot slot genieten we met 
elkaar van een lunch en zullen we rond half 3 afronden. 
In de hal liggen (nieuwe) inschrijflijsten, zouden jullie je op willen geven? 
 
Jaarboek 
Komende week wordt het jaarboek 2024-2025 van onze kerk gedrukt . 
Zoals altijd wordt de papieren versie bij u thuis bezorgd. 
Wilt u echter geen gedrukt exemplaar, maar het jaarboek digitaal ontvangen, dan graag een 
reactie aan de scriba (scriba.pkngiessenburg@gmail.com). 
 
Preekvoorziening 
Deze week heeft iedereen die normaliter de liturgie via Janet Schep ontving, de liturgie 
vanuit ons, Arja en Margriet, ontvangen. De liturgie is via een nieuw mailadres verstuurd, dus 
wellicht is de liturgie bij u in de spam/ongewenste email terechtgekomen.  
Heeft u namen van predikanten die u graag hoort, geef dit dan aan ons door via 
preekvoorziening.pkngiessenburg@gmail.com.  
 
De toekomst van onze kerk 
In het afgelopen jaar hebben we met elkaar gesproken en nagedacht over de toekomst van 
onze kerk. Dit hebben we gedaan door een enquête in te vullen, gesprekken te voeren met 
buurtgemeentes en ook door met elkaar in gesprek te gaan. 
De resultaten van de enquête hebben we in de kerkenraad besproken en tijdens de 
gemeente avond hebben we hier ook over gesproken. Ds. Schaap heeft ons verteld over zijn 
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ervaringen bij zijn Kerk en hoe het proces van pionieren daar is gegaan.  Dat is goed en het 
met elkaar praten en kunnen we eigenlijk niet genoeg doen. Aan het einde van het seizoen 
hebben we afgesproken dat we met een (nog samen te stellen groep) gaan ‘dromen’ met ds 
Schaap, ds. Schaap heeft aangegeven ons hierbij te willen helpen. 
Nu is het moment dat we dit verder kunnen oppakken. Wat we graag zouden willen is een 
groep formeren vanuit de hele gemeente, dus jong en oud (en wat daar tussen zit). De groep 
zal XX mensen groot zijn. 
Het idee is dat deze groep in een aantal bijeenkomsten, met behulp van ds. Schaap, zonder 
grenzen of restricties gaat nadenken over waar zij de kerk graag zouden willen zien. 
Uiteindelijk zou het mooi zijn als er vanuit deze groep een verslag komt met een aantal 
concrete doelen/acties waar we met elkaar mee aan de slag kunnen gaan. 
Ook tijdens dit proces is  en blijft het belangrijk dat we met elkaar verbonden zijn en blijven. 
Door gesprekken te voeren en elkaar te blijven informeren. Hierin zien we dat we wat 
zoekende zijn, dus laten we elkaar hier attent op maken als je van mening bent dat dit 
onvoldoende gedaan wordt. 
 
Jeugdwerk 
Vanaf deze maand is er weer op de 1e en 3e zondag van de maand kindernevendienst 
(basisschool leeftijd). 
Op de andere zondagen zullen er achterin de kerk tafels staan waar de kinderen kunnen 
kleuren, puzzelen etc. 
Jeugdkerk, leeftijd 12+, zal 6 oktober a.s. weer starten.  

 
Nieuws van de kerkrentmeesters 
Afgelopen weken zijn er nieuwe buitendeuren geplaatst in de entree van de  
Stigt.  
Uiteraard is er meteen dubbel glas in de deuren geplaatst en ook rondom de 
deuren is het enkelglas vervangen voor dubbelglas.  
We hebben hiermee een grote stap gezet in het beperken van het 
warmteverlies op de benedenverdieping van ons gebouw! 
 

We hopen binnenkort ook de inloopmat in de entree nog te gaan vervangen, 

zodat de hal er weer representatief uitziet. 

 

Tevens zijn de deuren en kozijnen in 

de hal van de Stigt door onze 

huisschilder, Lars Klijn, geschilderd. 

De deuren, kozijnen en radiatoren zijn 

in dezelfde stijl als de bovenverdieping 

geschilderd: grijs en wit. 

 

-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
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Data ter herinnering 

27 september  19.00 uur Maandsluiting Bredero’s Hof 
29 september startzondag, aanvan 09.30 met een startdienst 
6 oktober  9.30 uur, jeugdkerk in de Stigt 
6 oktober  kindernevendienst 
6 oktober   awake bijeenkomst 
12 oktober  10.00 uur, 1ste bijeenkomst dames VHGL 
1 november  Kinderbijbeldag 
9 november  uitje jeugd 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 22 september. Kopij 
voor de Nieuwsbrief vóór donderdag 27 september  20.00 uur inleveren bij de 
makers van de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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